
 

 

Molentoer 

Vanaf 18 april 2019 tot en met 24 oktober 2019 vertrekt de Geluksexpres 
iedere donderdagmorgen om 9.30 uur bij Landal Landgoed Aerwinkel, 
Zwembadweg 1 te Posterholt voor een molentoer.  

U bezoekt met een fluisterstille, elektrisch aangedreven wegtrein 2 molens en 1 galerie.   

De molen van Verbeek is de enige stenen bergkorenmolen die in 
1945 niet door de Sprengkommando’s van de Duitsers maar door 
de Engelsen werd beschadigd bij de bevrijdingsgevechten. Na 
jarenlange eigendom van de fam. Verbeek is de molen nu 
eigendom van de gemeente Roerdalen en wordt beheerd door 
vrijwillige molenaars. 

 

 

Art Galerie TriVidha bevindt zich in de voormalige molenloods naast de molen van Verbeek. 
Marleen Hansen exposeert haar kunst 
het gehele jaar door maar op 
donderdagmorgen is zij speciaal in haar 
atelier om u door haar atelier en galerie 
te leiden.  

 

 

Tot slot bezoekt u de Prins Bernhardmolen in Melick. 

Deze molen staat op de ( hoe kan het anders?) Meuleberg 
aan de Waterschei. De molen is in de laatste wereldoorlog 
in 1945 geheel verwoest. De molen stond op een hoog punt 
dat als uitzichttoren diende. Eerdere molens waren door 
blikseminslag geheel afgebrand. Dat was telkens een groot 
verlies voor de bewoners in de regio. Immers er kon dan 
geen meel gemalen worden. De huidige molen is in 1999 na 
een volledige herbouw feestelijk geopend.  



 

Tegenover de Prins Bernhardmolen ligt Oetsjpanning “De Meuleberg”. Op het terras van de 
Oetsjpanning kunt u nog genieten van koffie/thee met in huis gebakken Limburgse vlaai. 

Prijs koffie met vlaai € 4,75 pp. 

 

Vertrek: iedere Donderdagmorgen om 9.30 uur 

Waar: Landal Landgoed Aerwinkel, Zwembadweg 1 6061 EZ Posterholt  

Aanmelden voor vertrek. 

Tel 31 (0)475 404 329 

Prijs : € 9,75 pp excl.  

 

 


